
 AGENDA 
 
NB: alle nieuwe data in de agenda worden cursief en vet weergegeven !!! 
 

 6 juli Koffieconcert (FF + LEGO; 11:30 uur Muziektent Eerbeek) 
 9 juli Laatste repetitie voor de vakantie van het LEGOrkest 
 10 juli Laatste repetitie voor de vakantie van de Fanfare 
 10 juli D-examen Hoorn door Daphne Boesveld (21:30 uur) 

 11 juli Doesburg Binnenstebuiten (KOE 19:00 tot 21:30 uur) 
 12 juli Serenade Wim & Annie te Winkel 50jr getrouwd (KOE) 
 27 augustus Eerste repetitie na de vakantie van het LEGOrkest 
 28 augustus Eerste repetitie na de vakantie van de Fanfare 
 20 septemb Serenade familie Brouwer 50 jr getrwd (Heideroos/FF+LEGO) 
 27 septemb 100

ste
 bijenmarkt ('s ochtends bij de Korenmolen) 

 4/5 oktober Studieweekend Fanfare (Stayokay Nijverdal) 
 26 oktober Try out concert Fanfare + LEGO (11:00 uur Spoorzicht) 
 15 novemb 2

e
 try out concert Fanfare (met HOB in Brummen 19:30 uur) 

 16 novemb Extra repetitie Fanfare in De Schuure (11:00 tot ca. 16:00 uur) 
 27 novemb Niet te missen één na laatste repetitie voor concours (FF) 
 28 novemb Generale repetitie voor concours (FF) / 19:45 uur in de Schuure 
 29 novemb Concours Fanfare in Valkenswaard (FF) / hele dag !! 
 21 decemb Volkskerstzangdienst (FF 18:30 uur) 
 22 feb ’09 Carnavalsoptocht (12:50 uur De Schuure / LEGO + FF) 
 6 maart '09 Concert Eendracht (FF) met Gé Reinders (Hanzehof Zutphen) 
 27 maart '09 Serenade voor één van onze leden die dan trouwt ('s avonds) 
 4 april '09 Play In in Eerbeek 
 11 april ’09 Donateurwerfactie (15:45 uur bij De Schuure) 
 12 april ’09 Eerste paasdag koralen bij de kerk (FF; 09:40 uur) 
 25 april ’09 Jubileumconcert (11:00 tot 23:00 uur ALLE LEDEN) 
 26 april ‘09  Opruimen voorjaarsconcert (10:00 uur ALLE LEDEN) 
 Mei ’09 Foto’s maken van orkesten en ereleden 
 21 mei ’09 Hemelvaartsdag (FF + LEGO 06:50 uur Oranje Nassauplein) 
 Juni ’09 Begeleiding eindexamen Gerd Wensink (FF) 
 Juni ’09 Ensemble carroussel 
 Juni ’09 Kidsconcert (LEGO) 
 Septemb ’09 Jeugdkamp 
 Okt/Nov ’09 Herfstconcert 
 13 nov ’09 Optreden Marinierskapel in De Bhoele 
 

 Wijziging samenstelling jeugdcommissie 
 
Sinds 13 juni jl. heeft de jeugdcommisse een andere samenstelling. Helaas is Ellen 
Brom gestopt wegens andere werkzaamheden. Gelukkig is Bianca Schut 
ons komen versterken. Bianca, welkom! Ellen, heel hartelijk 
dank voor je inzet van de afgelopen jaren. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Mini-kamp Jeugd Eendracht 
 

Het muziekseizoen loopt alweer ten einde. 
Daarom was het weer hoog tijd voor een leuke 
activiteit voor de jeugd. Normaal zou dit jaar het 
kamp weer aan de beurt zijn, maar in verband 
met het jubileumjaar hebben we dit uitgesteld 
tot 2009. Daarom besloot de jeugdcommissie 
om een minikamp te organiseren. Dit vond 
plaats op 13 en 14 juni in onze eigen Schuure.  
 

Er waren 20 aanmeldingen. We begonnen 
gezellig met een barbecue. Nadat we het vlees 
al op de barbecue hadden liggen, kwamen we 
er achter dat vleesvorken toch ook wel handig 
waren. Deze moesten nog even snel gehaald 
worden. De kinderen genoten van het eten en 
waren ondertussen gezellig met elkaar aan 
stoeien. Gelukkig zat het weer mee en was een ijsje als toetje op zijn plaats. Daarna 
werd het toch echt wel tijd voor de traditionele stoelendans. Als winnaar kwam Rens 
Huisman uit de bus. 
  

Het was natuurlijk de 13e juni en het Nederlands Elftal moest voetballen. Gelukkig 
hadden we een radio. De helft van de kinderen zat in het halletje van de leslokalen radio 
te luisteren. De oranje spullen kwamen tevoorschijn en iedereen leefde zich helemaal in 
in de wedstrijd. De andere kinderen waren leuke spelletjes aan het doen. Groot feest 
was het toen Nederland scoorde en dit gebeurde hierna nog 3 keer. In de rust was het 
tijd voor de disco waar veel voetbalhits werden gedraaid om in de sfeer te blijven. En ja 
hoor, het heeft allemaal geholpen. Nederland won die avond van Frankrijk met 4-1!!!!!!!!! 
Groot feest dat gevierd moest worden met een polonaise en harde muziek. Als afsluiting 
hebben we allemaal nog even plechtig het Wilhelmus gezongen. Toen kwamen de 
eerste ouders al om de kinderen op te halen die niet bleven slapen. Het werd nu toch 
echt wel bedtijd. Om half 12 lag iedereen in bed, nadat er eerst nog een kussengevecht 
plaats had gevonden en de matrassen nog even als springkussens werden gebruikt. 
 

Rond 1 uur was het eindelijk stil en kon de jeugdcommissie ook lekker gaan slapen.  
De volgende dag was het om kwart voor 8 tijd voor de ochtendgymnastiek. Sommige 
kinderen waren het hier niet helemaal mee eens. Die moesten we nog even hun bed 
uittrekken. Na het lekkere ontbijt was het tijd om op te ruimen en konden alle kinderen 
weer door hun ouders worden opgehaald. Het was een geslaagd weekend dat zeker 
voor herhaling vatbaar is! 
 
Groetjes van de jeugdcommissie 
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 Afscheid van Jaap Qualm (1990 – 2008) 
 

Beste mensen, 
 

De afgelopen tijd heb ik voor mijzelf voor de ontzettend moeilijke beslissing gestaan 
of ik wel of niet bij Eendracht zou blijven. Terwijl ik zelf altijd heb gedacht dat 
Eendracht een vereniging is waar ik niet weg zou kunnen gaan, blijkt nu na bijna 18 
jaar lidmaatschap dat er toch dingen in mijn leven in veel opzichten dusdanig hebben 
kunnen veranderen dat de tijd is gekomen om een andere richting in te slaan.Ik heb 
inmiddels met veel pijn in het hart besloten om jullie te gaan verlaten. Het afgelopen 
koffieconcert was het laatste waarbij ik aanwezig ben geweest. 
 

Ik heb ongelofelijk veel goede herinneringen aan deze lange tijd bij Eendracht. Deze 
vereniging heeft altijd een heel groot deel van mijn leven uitgemaakt en ik denk zelfs 
bepaald. Ik heb altijd ontzettend genoten van alles wat Eendracht Eendracht maakt: 
de repetities, de feestavonden, het naar concerten en concoursen toeleven en alles 
daaromheen, alle gezelligheid en vooral de hechte en warme vereniging die het is. 
Hetgeen wat mij altijd het meeste bij zal blijven is de steun die ik heb ervaren toen er 
zoveel mensen stonden te spelen op de begrafenis van mijn vader. Dit heeft een 
ongelofelijk diepe indruk achter gelaten, en doet mij altijd weer beseffen wat voor 
een bijzondere vereniging dit is. Dat zal ik nooit vergeten. 
 

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor al deze jaren verenigingsleven en muziek, ik 
wens iedereen alle goeds en hoop dat vele goede contacten behouden blijven. 
 

Tot ziens! Jaap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afscheid van Annemieke Wensink-Karrenbelt 
(1988 – 2008) 

 

Hallo allemaal, 
 

Na wat omzwervingen heb ik besloten mijn carrière bij Eendracht te beëindigen. Reden 
voor mijn besluit is dat ik rust voor mezelf wil inbouwen. Natuurlijk waren de afgelopen 
jaren super. Dan denk ik terug aan de jaren in het jeugdorkest ("pas je een beetje op 
Vin...."?) en de vele play-ins. Aan al mijn bugelcollega's, door dat rouleren heb ik 
volgens mij naast vrijwel alle bugelisten gezeten. Maar zeker ook aan de extra 
activiteiten als volleybaltoernooien, de concoursen (hoogtepunt van gezelligheid en goed 
muziek maken) en vele wegactiviteiten. De invalacties bij de drumfafare en later het 
LEGO, de beginjaren van KOE, de serenade op onze bruiloft enzenz. Heel bijzonder 
was de serenade van KOE bij de geboorte van Han en de eindeloos grote krentewegge 
die we toen hebben gegeten. Gelukkig at Han bij de tweede krentewegge ook mee :-). 
Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor de ontzettend leuke tijd, bedankt!!! 
 

En natuurlijk word ik nu de grootste fan van Eendracht. Ik kom zeker luisteren naar 
concerten en activiteiten en ga samen met Han en Anna aan de kant heel hard naar 
jullie zwaaien... 
 

Voor nu wens ik jullie alle succes in de voorbereiding voor het concours komend najaar. 
Ik ga heel hard duimen!!! 
 

Tot het eerstvolgende Eendracht-moment!  
Groet, Annemieke 
 
 


