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 AGENDA 
NB: alle nieuwe data in de agenda worden cursief en vet weergegeven !!! 
 

 12 novemb. Herfstconcert (FF + LEGO) 
 17 decemb. Volkskerstzangdienst (FF) 
 7 jan. ’07 Nieuwjaarsinstuif (16:00 uur bij de  Korenmolen) 
 18 feb. ‘07 Carnavalsoptocht (12:45 uur bij De Schuure) 
 3 mrt. ’07 Donateurwerfactie (15:45 uur bij De Schuure) 
 17 mrt. ’07 Voorjaarsconcert 
 18 mrt. ’07 Opruimen voorjaarsconcert (10:00 uur iedereen aanwezig) 
 22 mrt. ’07 Ledenvergadering (20:00 uur in de Schuure) 
 24 mrt. ’07 Feestavond in de Korenmolen (20:00 uur; alle leden) 
 8 april ’07 Koraalmuziek bij de Kruiskerk (’s ochtends) 
 17 mei ’07 Hemelvaartsdag (06:50 uur Oranje Nassauplein / FF + LEGO) 
 

 Jeugdkamp 2006,… wist u dat? 
 

- Peter in zijn spijkerbroek slaapt 
- Iris de sterkste van ons allemaal is 
- Bo dit niet zo leuk vond en daarom zijn baksteen kapot liet vallen 
- De leiding altijd 28 jaar is 
- Linda en Janouk hele grote bellen kunnen blazen 
- Bo in 2 á 3 seconden een beschuitje naar binnen kan duwen 
- We hele lieve konijntjes in ons midden hadden 
- Dat zij Kristel, Ilse, Janouk, Anouk en Thea heten 
- Jaap door iedereen is betast en maar een paar kinderen wisten dat hij het 

was 
- We ook een snurker in ons midden hadden 
- Wij wel weten wie dit is 
- Maar wij dit toch maar niet vertellen 
- Kampvuur maken nog steeds een mannelijke aangelegenheid is 
- De zon ondergaat in het Westen 
- Dit volgens Skip het Noorden 

moet zijn omdat je met de 
noorderzon vertrekt 

- Linda een pot honing bij zich 
had 

- Verscheidene jongens daarom 
als bijtjes om haar heen 
zoemden 

- We regelmatig buikpijn hadden 
- Dit kwam door het vele lachen 
- We vast nog wel een keer op 

kamp gaan 
- We alleen nog niet weten 

wanneer dit zal zijn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Eendracht Jeugdkamp 2006 
 

Dit kamp was om te beginnen heel bijzonder. 
Waren we vrijdag 8 september jl. met z’n 24-en, 
we kwamen met maar 19 mensen op zondag 10 
september weer terug. Oeps….waar zijn deze 5 
mensen gebleven. 
 

Vrijdagavond nadat we allemaal ons plekje in De 
Hooiberg hadden gevonden hebben we ons op 
originele wijze aan elkaar voorgesteld. Dit leverde 
hilarische poppenkastmomenten op. Hierna 
hebben we buiten in het donker nog een lichtspel 
gedaan. De zaterdag was een leuke dag. ’s 
Ochtends werd er een potje memory gespeeld in 
groepsverband en deze groepjes moesten er wel 
wat voor doen om een kaartje om te mogen 
draaien. Wij weten nu wie de meeste spekjes 
wegkrijgt, beschuitjes snel op kan eten en wie er 
heel lang op één been kan staan. 
Na een kop soep met brood was het tijd voor de 
speurtocht. Een leuke tocht van 5 km over de 
Tongerense Heide. Landschappen werden 
getekend, dierennamen genoemd en weetjes over 
de leiding genoteerd. 
 

Na de barbecue was het tijd voor de bonte avond. 
IEDEREEN heeft meegedaan en z’n best gedaan 
deze avond. Supergoed!!! Zonder kampvuur geen 
kamp en dus hebben we met z’n allen nog een 
tijdje naar een knappend kampvuur zitten staren 
en daarbij lekker een beker warme chocomelk gedronken en chips gegeten. Iedereen 
zocht iets vroeger dan op vrijdag zijn bed op. De vermoeidheid begon toe te slaan. 
Zondagochtend kwart voor negen begonnen we de ochtend met de hit van het weekend; 
“lief klein konijntje”. Ochtendgymnastiek en na de nodige dreiging om het nog eens 
alleen over te mogen doen deed iedereen spontaan mee. Na het ontbijt en de corvee 
hebben we nog een blinddoekspel gedaan en het stralende weer zorgde ervoor dat ook 
het waterballonnenspel een succes werd. Tussen de middag nog een broodje knakworst 
gegeten en toen was het echt tijd om weer naar Eerbeek te vertrekken. 
 

Die laatste 5 ? ……………In rook opgegaan en met de bonte stoet vertrokken. 
 

Vincent, Jaap, Riëtte H., Thera, Thea, Ingrid en Ellen  
 



 Nog een keer,… Jeugdkamp 2006 
 

Hieronder volgt een verslag van het jeugdkamp van september 2006. Ieder kind 
heeft een paar regels geschreven: 
 

Het was heel leuk. We hebben superveel gedaan!! De bonte avond was het 
grappigst. (Ruby) 
 

Ruby en Iris hebben Rampeneren gedaan met de bonte avond. Er was ook een 
modeshow en een soort watergevecht. Ook waren er lieve, kleine konijntjes.  
 

Dat watergevecht werd gedaan door Rens en Skip. Daarna was er een kampvuur.  
 

Het stukje van “Henk, Wouter, Timo en Mohammed” was het leukste. Henk was een 
bouwvakker en kaasboer , Wouter een kakker, Timo een gast uit Den haag en 
Mohammed een Turkse jongen.  
 

We gingen de lama’s nadoen en vroegen aan het publiek een situatie. Daar maakten 
wij dan een verhaal van. We hebben ook een speurtocht gedaan en ’s avonds lekker 
gebarbecued. 
 

En we hebben ’s avonds in bed liggen ouwehoeren en chips gegeten. ’s Ochtends 
hebben we aardig uit liggen slapen (alleen zondagochtend hoor!) 
 

Met de bonte avond werd er een modeshow 
gedaan door Anne, Esmee, Sheila en Myrna. 
En Amber presenteerde het. Het was super 
gaaf.  
 

We hebben ook nog een speurtocht gedaan. 
Het was heel leuk en we moesten allemaal 
vragen beantwoorden.  
 

Ik vond het heel leuk. We hebben veel leuke 
spelletjes gedaan. We hebben bonte avond 
gehad. Daar deden we een modeshow. Heel 
leuk. (Esmee) 
 

Ik vond het ook heel leuk en de spelletjes waren 
super. (Kristel) 
 

Hallo, ik ben Anouk en ik vond het heel leuk. De 
bedden lagen ook lekker. Het kamp was super.  
 

Het kamp was heel leuk. De bedden lagen heel 
erg lekker en ik vond de bonte  
avond en het blindeman/theedoekenspel 
superleuk. Ook hadden we levend  
memory gedaan. Daar moest je allemaal 
opdrachtjes doen en als jouw groepje  
won (er waren 4 groepjes) mocht je kaarten 
omdraaien. Welk groepje aan het einde het 
meeste kaartjes hetzelfde had had gewonnen. 
Groetjes van Bas 
 
 

Hoi ik ben Skip en ik vond de bonte avond heel cool vanwege de leiders en hun voetbal 
wedstrijd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik vond het net zoals alle anderen ook heel leuk en het leukste was toch wel de bonte 
avond en de spelletjes die we gedaan hebben.(Bo).  
 

Groetjes van de jeugdleden die mee waren op kamp: 
 

Peter Bouknegt, Linda Braun, Ruby David, Anne de Groot, Bas de Groot, Amber Holdijk, 
Esmee Holdijk, Rens Huisman, Janouk Huisman, Anouk Lebbink, Iris Leeflang, Sheila 
Lonink, Ilse Meyerhof, Kristel der Nederlanden, Myrna Schuring, Bo Tammer, Skip 
Tammer, Dennis de Wit 
 

 Thomas Molenaar 
 

In de ochtend van dinsdag 19 september 
2006 werd Thomas Molenaar geboren, 
zoon van Eendracht's solo-bugelist Wilfred 
Molenaar en zijn vrouw Astrid Brocker. Bij 
de geboorte woog Thomas 3295 gram en 
was hij 50 cm lang. Eendracht feliciteert de 
gelukkig ouders en hoopt dat Thomas net 
zo muzikaal is als zijn vader. 
 
 
 
 
 
 
 


