
 AGENDA 
 

NB: alle nieuwe data in de agenda worden cursief en vet weergegeven !!! 
  

 11 okt Voorspeelmiddag Jeugd Eendracht (14:00 uur Schuure) 
 25 okt LEGOrkest optreden in Wissel Dld (nabij Kalkar) / ‘s middags 
 31 okt Halloween met MET, Last Gear en KOE (start bij Schuure) 
 8 nov Extra repetitie Eendracht (FF) van 10 tot 13 uur in de Schuure 
 14 nov Intocht Sinterklaas in Eerbeek (FF + LEGO ’s middags) 
 14 nov Herfstconcert Fanfare en Union Zelhem (’s avonds in Zelhem) 
 19 nov Opbouwen concertzaal De Bhoele 19:30 tot 23:00 uur FF + LEGO 
 20 nov Relatieconcert Marinierskapel in De Bhoele 
 21 nov Opruimen concertzaal De Bhoele vanaf 10:00 uur (FF + LEGO) 
 11 dec Playbackshow voor de jeugd 

 20 dec Volkskerstzangdienst (18:30 uur / EBK) 
 24 apr 2010 Voorjaarsconcert Eendracht Eerbeek 
 23 juni 2010 Zomerconcert (OPTIE-2) 
 27 juni 2010 Zomerconcert (OPTIE-1) 
 6 nov 2010 Concert in Zelhem (OPTIE) 
 20 nov 2010 Concours FF Eendracht Eerbeek (OPTIE) 
 

 Dana van de Sprenge 
 

Nee,.. het is nooit te laat om te vermelden dat op donderdag (er is geen betere dag 
om gedenkwaardige dingen te doen) 5 februari ’09 om 5 minuten voor 23 uur onze 
alt-saxofoniste Herma van de Sprenge,.. oeps,.. we bedoelen natuurlijk 
“Tetteroo”,…beviel van een prachtige en gezonde dochter,.. Dana! Wij feliciteren 
vader Pascal en moeder Herma alsnog en nogmaals van harte met deze geweldige 
gebeurtenis. Ook opa Dick en oma Rein van de Sprenge,.. van harte gefeliciteerd 
met deze kleindochter. En,... (zo gaat dat met families bij een vereniging),… ook 
tante Thera van harte geluk gewenst met dit kleine nichtje. 
 

 Eva Molenaar 
 

Nog niet eerder vermeld in deze infopaper is dat onze bugelist Wilfred Molenaar en 

zijn vrouw Astrid op 9 februari ’09 de trotse ouders zijn geworden van Eva. Daarmee 
hebben Wilfred en Astrid “een koningskoppel”,… Eva is het jongere zusje van 

Thomas,.. die op 19 
september jl. alweer 3 jaar 
oud werd. Wilfred en 
Astrid,… namens Eendracht 
alsnog en nogmaals van 
harte gefeliciteerd met jullie 
gezinsuitbreiding! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Geschiedenis in het gastenboek 
 

Onlangs kreeg Eendracht in haar gastenboek 
het volgende bericht: 
 

Naam: van Voorst. 
Bij toeval uw site ontdekt. Ben zoon van 
dirigent H.D. van Voorst die in 1943 op weg 
naar de repetitie door de Duitsers is 
gearresteerd en op 16 februari in 
gevangenschap is overleden. Het doet mij 
goed deze site te zien, daar ik zelf al 80 jaar 
ben.  
 

Dirigent H.D. van Voorst uit Apeldoorn was 
een zeer gewaardeerde dirigent bij 
Eendracht. Hij was ook fel anti-nazi, had zijn 

radio niet ingeleverd en luisterde naar "Radio 
Oranje", waarvan de berichten ook door hem 
werden verspreid. Gedurende de treinreis van 
zijn woonplaats Apeldoorn naar Eerbeek voor 
de wekelijkse repetitieavond van 'Eendracht', 
sprak hij daar min of meer openhartig over. 
In dezelfde coupé zaten twee leden van de 
Landwacht in burger. Toen Van Voorst in 
Eerbeek wilde uitstappen, werd hem dat 
belet. Hij werd opgesloten in de Koepel-
gevangenis te Arnhem en overleed daar later 
aan een hartaanval. 
 

Wij vonden het heel bijzonder dat zijn zoon 
66 jaar later op onze internetsite reageert, en we hebben hem gevraagd of hij nog 
herinneringen had aan de tijd dat zijn vader bij ons dirigeerde: 
 

Geachte heer Wensink, 
 

Wat fijn dat ik van u een reactie heb ontvangen op mijn schrijven in het gastenboek van 
de muziekvereniging “Eendracht” uit Eerbeek. Mijn vader is op weg naar de repetitie van 
de muziekvereniging op 3 december 1943 gearresteerd in de trein van Apeldoorn naar 
Dieren. Toen hij in Eerbeek wilde uitstappen is hij gearresteerd en overgebracht naar 
Arnhem en daar opgesloten in het huis van bewaring aldaar. Op 16 februari 1944 is hij 
daar overleden, ik was toen 15 jaar geworden op 15 februari. Ik kan mij nog veel dingen 
herinneren aan de vereniging en ging bijvoorbeeld vaak mee op eerste Paasdag naar 
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Eerbeek dan werd er koraal muziek gespeeld voor een of ander gebouwtje. Ik kan 
me ook nog het gebouwtje herinneren waar de repetities gehouden werden, dat was 
meen ik schuin tegenover café Zadelhof waar wij ook eens overnacht hebben tijdens 
een uitvoering van de muziekvereniging die plaats vond in Hotel Nijk. Ik wil u vragen 
of u familie bent van, zoals wij dat noemden, Wensink de lapjes koopman die een 
textielzaak had in Eerbeek. Ik ben daar vaak met mijn vader met de auto geweest 
(die had toen een Opeltje uit 1934). Verder kwamen wij ook bij de familie Tabor, 
deze had een kruidenierswinkel, zijn zoon was later Bakker. Ik weet nog wel waar ze 
woonden maar weet geen straatnamen. Mijn moeder, zuster en ik hebben de rest 
van de oorlog redelijk doorstaan, ook dankzij de familie Wensink (de koninklijke 
boer), tevens voorzitter van Harmonie Prins Hendrik op 't Loo . Mijn moeder is in 
1977 overleden, mijn zuster is 85 jaar en woont in Limburg, zelf woon ik in Zutphen. 
Ik heb ook muziek gespeeld bij Harmonie Prins Hendrik, speelde op de waldhoorn 
net als mijn vader, echter van korte duur. Muziek en techniek zijn nauw aan elkaar 
verwant en heb de techniek gekozen. Ben altijd werkzaam in de buitendienst 
geweest van grote bedrijven. Het laatst als service-inspecteur van chloride batterijen 
en kwam later ook als zodanig bij alle acht papierfabrieken in Eerbeek. Sommige 
mensen konden zich mijn vader nog herinneren (de oude garde). Hopende dat u wat 
aan deze herinneringen heeft gehad, mag ik mij nog meer herinneren dan zal ik u 
dat laten weten. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

H.D. van Voorst jr. 
 

Mooie herinneringen. Mocht iemand het willen weten, ik ben 
geen familie van Wensink de lapjes koopman, maar toevallig wel 
van Wensink de koninklijke boer (dat was een oom van mijn 
vader). 
 

Henk Wensink  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gerrit Hietbrink 
 

Op 4 juli jongstleden overleed Gerrit Hietbrink. Gerrit was actief 
lid van het fanfareorkest van Eendracht en speelde al meer dan 
60 jaar tuba bij onze muziekvereniging. Gerrit was afkomstig uit 
een zeer muzikale familie en begon zijn muzieklessen ooit bij 
Wim Gerritsen. Als één van de eerste leden blies Gerrit mee in 
het in 1949 opgerichte Jong Eendracht. Naast het maken van 
muziek heeft Gerrit zich ook op andere manieren verdienstelijk 
gemaakt voor Eendracht. Lange tijd zat Gerrit als bibliothecaris 
in het bestuur. In 2008 werd Gerrit gehuldigd voor zijn 60-jarig 
lidmaatschap van de KNFM,… en daarmee van onze 
vereniging.  
 

Zijn overlijden kwam voor Eendracht zeer onverwacht. Wij 
zullen Gerrit missen als muzikant maar ook als warm, 

sympathiek en plezierig mens. Zijn vrouw Jannie, zijn zonen Fred en Hans en overige 
familie wensen wij veel sterkte toe met het dragen van dit verlies. 
 

 Janneke Lutke 
 

Donderdag 13 augustus jl. overleed Janneke, vrouw van onze 
tenorsaxofonist Wim Lutke en moeder van Edgar (docent bij 
Eendracht) en Suzan (MMJS-docente 2009/2010). Velen van 
ons kennen Janneke al meer dan 40 jaar als partner van 
Wim. Zij was een frequent bezoeker van onze concerten en 
van vele andere Eendracht-activiteiten. Jarenlang trad 
Janneke op als ladyspeaker bij de winterconcerten van 
Eendracht. Ondanks een niet optimale gezondheid kwam het 
overlijden van Janneke toch zeer onverwacht. Wij zullen haar 
missen bij tal van Eendracht-aangelegenheden en wensen 
Wim, Suzan en Edgar veel sterkte toe voor de toekomst.  
 

 Wat is muziek? 
 

Muziek is een kunstvorm die gebruik maakt van klanken, geschikt in een bepaalde tijdsduur. Om 
muziek te maken wordt gebruik gemaakt van de elementen toonhoogte, ritme, geluidssterkte 
(muzikale dynamiek), klankkleur en textuur (monofonie, polyfonie e.d.), maar ook stilte. Het woord 
is afgeleid van het Griekse μουσική (mousikè), 'kunst van de Muzen'. Voor zover bekend hebben 
alle culturen in alle tijden muziek gekend, maar omdat deze kunst op verschillende plaatsen en in 
verschillende tijden steeds weer anders beoefend (en ervaren) werd en wordt, is er geen 
eensgezindheid omtrent de definitie van muziek: wanneer is iets muziek en wanneer niet? Het 
uiteindelijke antwoord op deze kernvraag verschilt bij de diverse muziektheoretici en filosofen. Dit 
verklaart wel de grote verscheidenheid aan muziekstijlen door de tijden heen, in diverse 
(sub)culturen. Het is echter wel een onomstreden feit, dat het bij muziek altijd om het hoorbare (of 
het ontbreken daarvan) gaat, in tegenstelling tot het zichtbare in de beeldende kunsten. Muziek is 
een tijdskunst, met hoorbare (geluiden, klanken, tonen) of onhoorbare (stiltes, pauzes) elementen 
in opeenvolging of tegelijkertijd. Daarnaast worden geluiden alleen tot muziek gerekend als iemand 
de bedoeling heeft muziek te maken. Muziek kan dus niet 'per ongeluk' worden gemaakt. 

 


